
   

november 2021 Dit zijn de namen
Deze grafsteen staat in een hoek van de tuin van een 
kapelletje ergens in N-Frankrijk; met onder de vierpas 
een naam, voor ons een onbekende. Ik kreeg de foto 
van Rien Contant, waarvoor dank. 
In onze dienst van 31 oktober noemen wij de namen 
van degenen die ons in het afgelopen jaar ontvielen, 
onze bekenden. We gedenken hen met respect, in de 
gemeenschap waarvan zij deel uitmaakten. Gedenken 
– vasthouden en tegelijk laten varen – doet ieder voor 
zich op haar of zijn eigen manier, geportretteerd, ge-
beiteld in steen of als as vervluchtigd in de wind…
Het boek “Uitvaart” begint met een opsomming van 

de namen van de stammen van Israël op de vlucht uit Egypte, zwervend, altijd onderweg: “Dit zijn 
de namen…”, zo wordt geschiedenis geschreven.     Wim Wattel

Boekenmarkt
Maandagochtend 12 oktober tegen half 
tien stond een groep van 20 boeken-
marktvrijwilligers te wachten voor de 
poorten van het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp. Als dank voor de inzet van 
afgelopen zomer werd iedereen getrak-
teerd op een rondleiding door dit mu-
seum. Een museum dat zeer de moeite 
waard is. Het bezoek begon met de ver-
toning van een indrukwekkende film, die 
op bijna beklemmende wijze laat zien wat 
er allemaal gebeurd is en welke offers er 
voor onze bevrijding zijn gebracht. Het 
bezoek eindigt met een expositie rondom 
de ‘Four Freedoms Awards’.
Al met al een stuk geschiedenis waar veel over geschreven is en waarover ook veel boeken te 
vinden zijn op onze boekenmarkt die dit jaar zijn tweede editie kende. De boekenmarkt die vo-
rig jaar € 13.000 opbracht en dit jaar wordt dat nog meer. Hans Vreeke heeft in Nieuwdorp de 
voorlopige cijfers gepresenteerd. Deze lagen op dat moment net boven het bedrag van vorig 
jaar. Daarbij moet wel worden vermeld dat de boekenmarkt dit jaar langer open is en dat Peter 
van Keulen naast de handel in boeken ook een handel in Lundiaboekenkasten begonnen is. De 
oproep om oude kasten in te leveren voor de inrichting van de markt was namelijk ook weer een 
mooi succes. Met gemak hadden nog een paar wanden van de kerk met Lundia kunnen worden 
ingericht. De verkoop van deze, voor ons overtollige, kasten bracht € 900 op.
Het eindbedrag van dit jaar kunnen we nog niet melden want op het moment van schrijven is de 
boekenmarkt nog volop in bedrijf. In de herfstvakantieperiode bemand door de vrijwilligers en 
buiten die weken als een zelfbedieningsmarkt. We vertrouwen erop dat de kopers het verschul-
digde bedrag dan in de speciale collectebus stoppen. Ruim 7% van de opbrengsten van dit jaar 
tot nu toe is op die manier binnengekomen.
Tijdens de pauze in het museum, waar we van de inmiddels traditionele koffie met bolus (voor 
de tweede keer) genoten, heeft Jan Janse kort het verloop van dit jaar geschetst en hij heeft 
Peter van Keulen bedankt voor zijn initiatief en inzet. Peter heeft op eigen verzoek afscheid ge-
nomen van het kernteam van de boekenmarkt. Het is geweldig hoe de boekenmarkt op basis 
van zijn ideeën en doorzettingsvermogen is uitgegroeid tot dit eclatante succes. 
Het boekenmarktteam

Gemeenteavond over 
de organisatiestructuur 
op 10 november a.s. om 
19.30 uur

Als het goed is, heeft u onlangs 
een uitnodiging van de Werk-
groep structuur gekregen voor 
een gemeenteavond over de 
organisatiestructuur van onze 
Koorkerkgemeenschap.
Tijdens deze gemeenteavond 
zullen wij aan de hand van een 
aantal hoofdthema’s ingaan 
op de vele reacties, die wij van 
u gekregen hebben op onze 
eerste rapportage.
De gemeenteavond vindt 
plaats op 10 november a.s. om 
19.30 u in de Koorkerk onder 
voorzitterschap van onze con-
sulent Ds. Dick Steenks en is 
ook te volgen via kerkdienst-
gemist.nl.

Wij beseffen dat voor u het lid 
zijn van de Koorkerkgemeen-
schap voorop staat is en dat 
de organisatiestructuur voor u 
op het tweede plan komt. Wij 
zijn er echter van overtuigd 
dat het van belang is voor de 
Koorkerkgemeenschap om de 
toekomst met een eenvoudige 
en duidelijke organisatiestruc-
tuur in te gaan.

Wij hopen u in groten getale 
te mogen begroeten op 10 no-
vember a.s.

Luuk Boogert, Gerlof van Hoek, 
Tjeerd Kuiper, Hugo Schorer en 
Joep de Valk

Chapelle du Hamelet, Favières, Somme, Frankrijk
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Bij de diensten

Zondag 12 november 2021, rev. Dirk van Leeuwen
Thema: Barmhartigheid uit zich in daden
Barmhartigheid is zo’n woord dat in zijn positieve 
betekenis in de alledaagse omgangstaal weinig 
gebruikt wordt. Onbarmhartig is misschien gang-
baarder ...
Buiten de kerk kent niemand eigenlijk het woord 
‘barmhartigheid’. En ook binnen de kerk wordt 
het als een archaïsch woord gezien. in de Nieuwe 
Bijbelvertaling, in het OT, dan zie je dat, waar het 
Hebreeuwse woord vroeger was vertaald met ‘barmhartig’, er nu ‘liefdevol’ staat. En kijk 
je in de allernieuwste vertalingen, dan heeft die daarvoor in de plaats het woordje ‘goed’. 
Hoe vertalen zij die zaligspreking in het Mattheüs-evangelie? ‘Het echte geluk is voor 
mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.’ In deze vertaling 
komt het woord ‘barmhartigheid’ helemaal niet voor. Zo doen we er als christelijke traditie 
zelfs nog aan mee dat het woord ‘barmhartigheid’ verdwijnt. Is dat misschien ook omdat 
barmhartigheid uit onze samenleving aan het verdwijnen is? Denk aan de toeslagenaf-
faire, de meedogenloze toepassing van dichtgetimmerde wetten zoals de bijstandswet, 
die het ontvangen van een tas boodschappen bestraft met een terugvordering van dui-
zenden euro’s. Overheidshandelen waarbij de werkelijkheid tot een anoniem algoritme 
gereduceerd wordt met, zo lijkt het, als uitgangspunt dat elke burger een fraudeur is, of 
erger: een terrorist, tenzij hij of zij het tegendeel bewijzen kan. De regels staan boven de 
praktijk, zoals in de Kerk soms ook het dogma prevaleert boven praktisch pastoraat.
Barmhartigheid wordt aan God toegeschreven, iets wat God doet. Barmhartigheid wordt 
ook van ons mensen gevraagd. Om te doen.
Dirk van Leeuwen

Zondag 21 november 2021, ds. Dinie Eerland-van Vliet 
Het is al een aantal jaren geleden, dat ik als gastvoorganger bij u ben voorgegaan. Nu een 
hernieuwde kennismaking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de loop van de tijd zijn er diverse namen aan deze speciale zondag gegeven. Eeuwig-
heidszondag, Christus-Koning , 3e van de Voleinding. Bij Pruisisch decreet in 1816 zelfs 
tot ‘dodenzondag’ bestempeld door koning Frederik Willem III van Pruisen. Alle namen 
gericht op de eindigheid van…. of een nieuwe toekomst aan gene zijde…. .
Op 31 oktober 2021 is de Gedachtenisdienst. Dat wetend kan ik een andere keus maken. 
Het verhaal van de 10 meisjes uit Mattheus 25: 1-13 stelt ons voor vragen. Hoe kies je, ben 
je bereid te delen? Wat betekent waakzaam zijn in onze tijd? 
Ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee   

Zondag 28 november 2021, ds. Menso Rappoldt
Ik ben sinds 2012 predikant van de (vrijzinnig protestantse) Grote Kerk in Emmen. 
Daarvoor was ik 10 jaar predikant in Graft-De Rijp in het sterk seculiere Noord-Holland, 
opbouwerker van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in NH en leraar godsdienst 
en maatschappijleer op een MBO in Utrecht.
Mijn intentie bij het voorgaan:  Welke vragen en thema’s gaan er schuil achter de soms 
onbegrijpelijke teksten in de bijbel en traditie, die onze vragen zijn? 
En hoe kunnen zij ons helpen bij het zoeken naar onze eigen antwoorden?
Of andersom: hoe kunnen vragen en thema’s uit ons leven worden verlicht door verhalen, 
poëzie of kunst?  
Menso Rappoldt

Wie kent er een inspirerende gastpredikant?
Onlangs hebben wij een gesprek gehad met onze preekvoorzieners, Joop Tillema en Bob 
Viveen, die er voor zorgen dat iedere zondag een gastpredikant voorgaat in onze dien-
sten. Zeker nu we geen vaste predikant hebben is dat best een klus.
Zij zijn altijd op zoek naar jonge inspirerende gastpredikanten en staan open voor uw 
suggesties.  Mocht u iemand weten, geef het aan hen door:  jwtillema@zeelandnet.nl of 
bviveen@zeelandnet.nl    Namens de kerkenraad, Hugo Schorer

Kerkdiensten

7 november 2021
Dr. Tjaard Barnard

14 november 2021
Rev. Dirk van Leeuwen

21 november 2021
Ds. Dinie Eerland

28 november 2021
Ds. Menso Rappoldt

5 december 2021
Ds. Paul Saraber

12 december 2021
Ds. Anniek Lenselink

19 december 2021
Ds. Alain Verheij

24 december 2021
(Kerstavond)

25 december 2021
(Eerste Kerstdag)
Ds. Wim Jansen

26 december 2021
geen dienst
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Taakgroep Diaconaat

Gehouden collecten
Op 19 september is voor ons diaconale classisproject Delta Indonesië € 122,05 opgebracht 
voor het deelproject ‘duurzame landbouw en coöperatieve samenwerking op Java’.
De collecte op 26 september was tijdens de jaarlijkse vredesweek bestemd voor het 
door PAX ondersteunde regionale vredesproject in Irak, Libanon en Palestina. Op-
brengst € 207,70.
Op 3 oktober - Israëlzondag -  was de opbrengst € 115,20 voor het ontmoetingspro-
gramma van het Rossing Center voor Joodse en Palestijnse kinderen in Israël.
De collecte op 10 oktober voor de blijvende inzet van Unicef voor moeders en kinderen 
in Afghanistan raakte een gevoelige snaar, wat een bedrag van € 330,10 opleverde.
Op 17 oktober bracht de in het kader van Wereldvoedseldag gehouden collecte voor 
ondersteuning van boerenfamilies in Zuid-Sumatra € 143,85 op.
Alle vermelde bedragen betreffen opbrengsten uit de collectezakken en zijn dus ex-
clusief Givt en eigen digitale bijdragen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Rapportage verdere activiteiten
* Elders in deze Vierpas wordt u geïnformeerd over het (voorlopige) resultaat van de 
boekenmarkt,
waarvan de financiële opbrengst voor € 2000 ten goede komt aan de kerk en de rest, 
ruim € 10.000 aan een mondiaal diaconaal doel. Daarover informeren wij u in de vol-
gende Vierpas.
* Graag attenderen wij u nog op de, inmiddels verspreidde, acceptgiro’s voor de di-
aconale najaarsactie van de 3 PGM kerken voor kleinschalige projecten op lokaal/re-
gionaal, landelijk en mondiaal niveau.
* De 2 inzamelingen voor de Voedsel- en Kledingbanken van de diaconieën van Nieu-
we Kerk en Koorkerk leverden 166 zakken/tassen met kleding, textiel en schoeisel, 
19 volle kratten met levensmiddelen en € 760 aan giften op. Een prachtig resultaat 
waarvoor hartelijk dank namens beide banken.
Als u de komende tijd nog kleding opruimt kunt u die ook zelf brengen naar de kled-
ingwinkel Talent in ’t Hofje of naar de Kledingbank.
In het voorjaar houden Nieuwe Kerk en Koorkerk weer een inzameling. Om de bekend-
heid in en deelname vanuit de Koorkerk te optimaliseren overwegen we die ook weer 
tijdens zondagsdiensten te houden door plaatsing van een trolley voor kleding en 
kratten voor voedselproducten.

Geplande collectes
* Op 7 november, Zendingszondag, vragen we uw diaconale bijdrage voor het door 
Kerk in Actie ondersteunde project “Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala”. Veel 
vrouwen hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrou-
wencentrum voor pastorale studie strijdt voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 
Het biedt vrouwen een theologische opleiding die zelf-
vertrouwen en eigenwaarde oplevert en juridische en/of medische hulp na huiselijk 
geweld.
Rek.nr. Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Sterke vrouwen in Guatemala.
* 14 november collecteren we voor de jaarlijkse bijdrage van betrokken kerken aan so-
ciale minima op Walcheren, een groep van ruim 1250 gezinseenheden. Afhankelijk van 
de opbrengst en wat, gelet op de strenge regelgeving nog mag, wordt een bedrag van 
rond € 40 uitgekeerd. Rek.nr. Centrale Diaconie PGM NL 50 RABO 0385 382 871 o.v.v. 
sociale minima Walcheren.
* Vervolgens is het op 21 november weer tijd voor een algemene diaconale collecte 
van de 3 PGM kerken. U kunt hetzelfde rek.nr. als hiervoor gebruiken, wél o.v.v. alge-
mene diaconale collecte.
* De 1ste adventszondag is op 28 november. Het adventsthema is dit jaar “Geef licht 
aan kinderen”.
Hoewel kinderen de toekomst vertegenwoordigen, is die voor velen dramatisch slecht. 
Wereldwijd zijn heel veel kinderen de dupe van oorlogsgeweld, armoede, ziekten, uit-
buiting, discriminatie, natuurrampen en vluchtelingenstromen. We kunnen het ons 
nauwelijks voorstellen dat dit de vormende ervaringen in hun prille bestaan zijn.

Mogelijkheid van een 
gesprekskring over de 
gebeurtenissen van 
verleden jaar

Uit een aantal reacties die de 
Werkgroep structuur heeft ge-
kregen op haar voorstellen voor 
de organisatiestructuur van 
onze gemeenschap, en ook uit 
andere signalen die wij ontvan-
gen van individuele leden, blijkt 
dat de nodige Koorkerkers nog 
boos en verdrietig zijn over de 
bestuurscrisis van verleden jaar, 
met als dieptepunt het vertrek 
van ds. Ineke de Feijter.

Wij hebben gepuzzeld over de 
vraag wat wij zouden kunnen 
bieden. Het verzoeningsproces 
heeft zich tussen hoofdrolspe-
lers afgespeeld, niet in de brede 
Koorkerk. Uit dat proces kwam 
naar voren dat er niet één waar-
heid in dezen is, die als feit naar 
buiten gebracht kan worden. 
En dus blijft er veel onduidelijk-
heid voor de Koorkerker die niet 
direct betrokken was. 

Wij willen de mogelijkheid bie-
den om uw vragen te stellen 
en uw gevoelens of zorgen te 
uiten, in de vorm van een kring-
gesprek. Het gaat om uitspre-
ken, maar ook om luisteren, 
want er zijn vele gezichtspun-
ten. Ds Joep de Valk is bereid 
deze kring te leiden, één of 
meerdere keren als daar vol-
doende belangstelling voor is.  
Mocht u nadere informatie wil-
len of mocht u er voor voelen 
om aan een dergelijke kring 
deel te nemen, dan vragen wij 
u vóór 15 november a.s. contact 
op te nemen met ds Joep de 
Valk (j.devalk@telfort.nl of 06-
53 39 15 24).

Namens de kerkenraad,
Hugo Schorer
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Op 28 november delen we het Adventsmagazine van Kerk in Actie uit, dat speciaal 
over vluchtelingenkinderen gaat. Daar staat ook een zelf uit te knippen kerstslinger 
in met verhalen van 4 van deze kinderen. Ook zal er een aantal adventskalenders be-
schikbaar zijn.
Tijdens deze advent zijn de diaconale collecten daarom bestemd voor door Kerk in 
Actie  ondersteunde projecten die deze kinderen hopelijk weer enig perspectief op 
een betere toekomst bieden.
* De 1ste adventscollecte op 28 november is voor de door kerken in het straatarme 
Moldavië opgezette 45 kinderdagcentra, waar 1400 kinderen naar toe komen. Waar 
veel kinderen aan hun lot overgelaten worden of zelfs uitgebuit, krijgen ze in deze 
centra aandacht, zorg, eten/drinken, hulp bij huiswerk, recreatie en vooral de liefde-
volle aandacht die ze zo ontberen.                                              
Rek.nr.: Kerk in Actie, NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kindercentra Moldavië.

Verder activiteiten
* Elders in dit nummer vindt u informatie over de door Nieuwe Kerk, Koorkerk e.a. 
weer te organiseren Sinterklaasactie voor kinderen uit gezinnen die van een mini-
mum rond moeten komen en in het AZC.
* In de vorige Vierpas meldden we dat we aandacht wilden besteden aan de immense 
klimaatopgave en de rol van kerken daarbij. Dat heeft al tot een instemmende reactie 
geleid.
De komende weken zullen de media hieraan uitvoerig aandacht blijven besteden 
dankzij de wereldklimaatconferentie op 31 oktober in Glasgow. Ook de kerken zul-
len zich flink in dat debat roeren, met name over hun eigen rol daarin. Die conferen-
tie en de reacties daarop zullen hopelijk ook tot concrete voorstellen voor actiepro-
gramma’s leiden. Verder mag een stevig, helder Klimaatprogramma van een nieuwe 
regering verwacht worden.
Het lijkt ons verstandig om die informatie, en vooral voorstellen, eerst af te wachten 
om ons op basis daarvan te buigen over de vraag: En wat moeten en kunnen wij als 
Koorkerkgemeenschap bijdragen?

Namens de taakgroep diaconaat,
Jan Janse,
janjansezeeland@gmail.com

Amnesty in de Koorkerk

Op zondag 21 november en op zondag 28 november vindt u naast de koffietafel in 
de boekenhoek weer de vertrouwde “eindejaars”tafel van Amnesty Walcheren. U kunt 
daar diverse cadeauartikelen kopen, zoals de vernieuwde collectie wens- en kerst-
kaarten.
Kon er in onze voorgaande edities alleen met contant geld betaald worden, ditmaal 
zijn we ook voorzien van een pinautomaat om het u nog makkelijker te maken. Wij 
rekenen dan ook op uw komst!

Tineke Bins & Peter van Keulen
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Bericht van de Taakgroep Diaconaat

Sint kan uw hulp goed gebruiken want er is veel te doen en u weet het: 
“vele handen…….”

Sinterklaas is al volop bezig om alles 
op tijd klaar te krijgen. Zo wil hij ook 
dit jaar aan de kinderen van de Voed-
selbank en het AZC Middelburg een 
attentie geven. Wilt u hem helpen 
door een of meer CHOCOLADELET-
TERS te kopen? Er zijn ongeveer 160 
chocoladeletters nodig, melk of puur 
(normaal formaat, dus niet te klein en 
niet extra groot). 
De letter gaat samen met ander lek-
kers, zoals gouden munten, iets van 
schoolspullen (minimarkers), natuurlijk een zakje pepernoten, in een klein jute zakje. Net 
voor zijn verjaardag worden op 3 december de zakjes uitgedeeld. Er wordt ook geprobeerd 
om jongeren te betrekken bij het inpakken en uitdelen. 
U kunt de letters afgeven in de kerk op iedere zondag in november, voor of na de dienst. 
Of bij de onderstaande adressen in Middelburg:

Vinkenhof 25     Margreet de Muijnck

Amnestylaan 27 Marjan van Gilst

Dolfijnstraat 22  Magda Koole

Herengracht 88  Andrea van der Vegt

De Nieuwe Kerk Gemeente en de Koorkerkgemeenschap werken samen om de Sint-zakjes 
te vullen en uit te delen.
Komt het beter uit om een financiële bijdrage te geven?  Die is ook heel welkom.  
In de kerk staat op zondag een Sint-collectebus. 
Alvast heel hartelijk bedankt. 
Mocht u willen helpen bij het inpakken dan graag een mailtje naar:
Gerda van Leeuwen gsvleeuwen@zeelandnet.nl of bellen naar 0625032498.
Inpakken gaan we doen in de week van maandag 29 november (de exacte dag is op dit 
moment nog niet bekend).

Gerda van Leeuwen

. . . met oog voor detail gereedgezet om dienst te doen na de dienst . . . 
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Boekje Koorkerkers

Lieve mensen,
Het boekje Koorkerkers krijgt het levenslicht te zien!
Wat hebben we veel enthousiaste mensen gesproken die hier hun bijdrage aan heb-
ben willen leveren.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Gaandeweg bleek voor sommigen het geven van de contactgegevens een struikelblok.
Wij begrijpen dat in deze toch onnavolgbare wereld…
Het doel van het boekje is gezichten een naam te geven. Om zodoende onderlinge 
contacten makkelijker te maken en te stimuleren.
De contactgegevens zijn een extraatje maar helemaal niet noodzakelijk.
Dus mocht u er in willen staan met alleen een foto en een naam is dat ook prima.
Van het boekje zal geen digitale versie beschikbaar zijn. Door slechts een papieren 
versie af te laten drukken hopen we onze gegevens te beschermen en deze niet in 
verkeerde handen te laten vallen.
En natuurlijk is een ieder vrij in de keuze hier wel of niet in te staan.
We hebben ook niet het idee dat dit volledig of actueel moet zijn.
Het is een begin…
Een paar weken geleden sprak een mevrouw mij aan. Zij zat altijd naast iemand 
met, jawel… grijze krulletjes. Sinds de coronacrisis heeft ze deze mevrouw niet meer 
gezien. Ze had al bij veel mensen navraag gedaan maar wist alleen dat ze in de Edel-
stenenbuurt woonde.
Het was altijd prettig toeven geweest naast haar maar nooit een naam gevraagd…
Had ze maar een foto gehad…
Mocht u het opnieuw overwegen stuur dan alsnog voor eind november een foto in.
Met uw naam en, naar keuze, wel of geen mailadres en 06 nummer.
Het mailadres van Janny Bil, de vormgever is: jannybil@zonnet.nl   

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Simone Ludikhuijze

Iets anders: Petra Wagemaker!
Zoals de meesten van ons wel zullen weten is onze geliefde solozangeres Petra Wage-
maker vorige week aan haar voet geopereerd. Ik heb daar van haar enkele berichten over 
ontvangen, die ik voor een deel met u wil delen; ik citeer uit haar mailberichten:
De operatie is goed geslaagd. Mijn arts is erg tevreden. 
Ik zal t/m dinsdag 12 oktober in Nijmegen blijven en daarna zal ik naar “Ten Anker” gaan in 
Tholen. Het adres is: Ten Anker,  Prins Clauslaan 1,  4691ZA Tholen 
Bezoek onbeperkt qua tijd.   
En dan:
Natuurlijk vind ik bezoek erg leuk 😌. Van mijn vorige operaties weet ik dat de meesten 
het leuk vinden om mij met iets leuks of iets lekkers te verwennen. Dat vind ik heel lief, 
maar breng a.u.b. geen snoep, chocolade, vruchtensap en dergelijke mee, want ik moet 
een aangepast menu volgen. Het zou heel leuk zijn als jullie het geld wat je kwijt zou 
zijn aan een bloemetje of cadeautje voor mij in een envelopje zou willen doen, om t.z.t. 
nieuwe orthopedische schoenen te kopen. Ik krijg vanuit de verzekering na de operatie 
wel nieuwe zomer- en winterschoenen, maar daarna mag ik maar 1 keer in een jaar of an-
derhalf jaar een nieuw paar. Dat betekent dat ik steeds heel lang moet wachten. En als ik 
weer aan de beurt ben voor nieuwe schoenen, dan is het vorige paar alweer afgedragen. 
Als je zelf nieuwe orthopedische schoenen als extra paar koopt, dan moet je denken aan 
zo’n € 3000,- per paar. En ik zou zooo graag bijvoorbeeld mooie, nieuwe concertschoenen 
als extra paar  kopen…😉 En als alternatief voor een bijdrage meldt zij ons:
En dan ook nog mijn lieve nichtje Ramona die mij heeft verrast met een crowdfundingac-
tie voor een extra paar orthopedische schoenen. Fantastisch gewoon… 
Om die mogelijkheid te gebruiken: ga naar/klik op:
https://www.doneeractie.nl/orthopedische-schoenen-voor-petra/-56810 en doneer!!
Namens Petra alvast bedankt.       Nic. van der Noll

Nieuwe sleutel
Dit berichtje is bedoeld voor de 
Koorkerkers die een sleutel van 
de kerk hebben. En ook voor de-
genen die er graag eentje willen 
krijgen. Het gaat over de kleine 
zijingang, bij de consistorie. On-
langs is daar een sleutelkluisje 
opgehangen, met een cijfer-
code. In dit kluisje zit de sleutel 
om binnen te komen. Een eigen 
sleutel is dus niet meer nodig. 
Sterker nog: doordat er ook een 
nieuw slot in de deur is gezet, 
kunnen de oude sleutels niet 
meer gebruikt worden. 

Inmiddels hebben de sleutel-
bezitters een mailtje ontvanger 
met de toegangscode. Dat bli-
jken héél veel mensen te zijn! 
Wie dat precies zijn, is echter 
niet bekend. Daarom: als u géén 
mailtje hebt gehad, maar wèl 
toegang wilt krijgen, kunt u een 
mailtje naar mij 

(gertkooiman@zeelandnet.nl ) 
sturen. Ik zal er dan voor zorgen 
dat u de code krijgt.

Met vriendelijke groet,
Gert Kooiman
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De 3e lezing van dit seizoen is op 23 november 2021
De heer Huib Ghijsen ( 1944 Middelburg) heeft in Wageningen Plantenveredeling en 
in Nijmegen Rechten gestudeerd. Hij werkt momenteel nog als jurist en zit voor de SP 
in de Middelburgse gemeenteraad. Hij is erg geïnteresseerd in geschiedenis wat o.a. 
heeft geleid tot het bestuderen van de periode van de kruistochten.

De titel van de lezing is: De 9 kruistochten van 1096 tot 1291.

Een complex van vele oorzaken hebben geleid tot de kruistochten in het begin van 
het tweede millennium. Onder andere: Opkomst van de Islam in 622, de verovering 
van Jerusalem in 638 door Kalief Omar, de strijd van het Byzantijnse rijk tegen de 
oprukkende, Islamitische Seltsjoek Turken, de door de Byzantijnen verloren slag bij 
Manzikert in 1071, het verzoek om hulp aan de paus in Rome door de Byzantijnse kei-
zers in 1071 en 1095, ontreddering, armoede, ziekte, vluchtelingen en hongersnood 
in 1094, Apocalyptische voorspellingen, die de komst van de antichrist in Jerusalem 
voorzagen en een kroning van een westelijke keizer in Jerusalem voorafgaand aan 
het laatste oordeel, het toenemende gebruik van militaire middelen door de kerk om 
de grenzen van het Europese Christendom verder uit te breiden (Spanje), geopolitie-
ke motieven van “Rome” om Byzantium - het “Oost Romeinse rijk” - voorbij te streven 
in het heilige land. 
De eerste kruistocht van 1096 - 1099 slaagt erin Jerusalem na 3 jaar te veroveren. In de 
daarop volgende tweehonderd jaar wordt het veroverde gebied langs de Middelland-
se Zee steeds kleiner, wat telkens weer tot een - niet succesvolle  - kruistocht leidt. Het 
begin van de kruistochten gaat gepaard met het vermoorden van Joden - schuldig 
immers aan de  dood  van Jezus -, die tot dan toe als tweederangsburgers veilig tus-
sen de christenen leefden. Die joden pogroms zijn nooit meer gestopt en hebben ge-
leid tot de stichting van de staat Israël. De huidige spanningen in het Midden-Oosten 
zijn nog voor een groot deel te herleiden tot de gebeurtenissen van 900 jaar geleden.

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, 
Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en daar-
na start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig 
af te melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen 
rekening.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie: José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 

Ze
eu

w
se

 G
es

pr
ek

sk
ri

ng
 v

oo
r V

ri
jz

in
ni

g 
G

el
ov

ig
en



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
tel.: 06 54 33 85 74
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06 19 03 68 70
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06 48 64 07 47
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk:
Joop Caljé tel. 06 53 17 52 97
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Sinds een jaar wonen Cor en ik in Mid-
delburg. We zijn allebei geboren in 
Dordrecht, maar 16 jaar geleden ver-
huisd naar Zeeland om mantelzorg 
te kunnen geven aan mijn moeder. 
Afgelopen jaar zijn we, in Coronatijd, 
van het Zeeuws-Vlaamse platteland 
naar de “grote stad” getrokken. We 
hadden al van de Koorkerk gehoord 
toen we nog aan “de overkant” woon-
den. Een kerk die vrijzinnig is, ruimte 
biedt aan iedereen en waar je na een 
kerkdienst soms meer vragen hebt 
dan je antwoorden hebt gekregen. 
Muziek speelde bij onze keuze ook 
een grote rol. Een viering waarin 
mooie muziek klinkt, maar waar je 
ook de stilte kunt ervaren. Een ge-
bouw dat met z’n prachtige lichtval 
door de hoge ramen voor rust zorgt 
na de drukte van alledag. De pande-
mie zorgde ervoor dat het kerkelijk inburgeren niet zo makkelijk was. Er was geen moge-
lijkheid voor ontmoetingen met mensen. De eerste keer dat dat weer wel mogelijk was 
hebben we de “snertmiddag” meegemaakt met een “snertwandeling” door het landgoed 
Ter Hooge, onze achterbuur. We maakten ook kennis met onze overburen Hans en Gerda 
Vreeke, die ons wegwijs maakten in de Koorkerkgemeenschap. Cor is inmiddels vrijwilliger 
bij de boekenmarkt, ik zing mee met de cantorij op vrijdagmorgen en heb me opgege-
ven als gastvrouw en lector. We leren steeds meer Koorkerkers kennen! Zingen doe ik heel 
graag, ik word er blij van. In de Sint-Jacobskerk in Vlissingen zing ik op de eerste zondagen 
van de maand een Engelse Evensong met het koor daar. 
Hoewel we “pensionado’s” zijn vullen Cor en ik de tijd goed met onze kinderen en kleinkin-
deren, maar ook met onze hobby’s: we gaan graag samen naar het Middelburgse filmhuis 
en de Zeeuwse Concertzaal. Houden heel veel van het strand en zijn daar dan ook vaak te 
vinden. Cor tekent en schildert graag en zet zich in om de cultuur van het pijproken, dat hij 
op de lijst van immaterieel erfgoed heeft weten te krijgen, te behouden. Ik ben sinds kort 
landelijk voorzitter geworden van Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenorganisatie van 
Nederland. Bezig zijn en je nuttig maken is iets wat we allebei van huis uit hebben meege-
kregen. Proberen om de wereld om je heen een beetje mooier te maken. Wij hebben het 
naar ons zin op onze nieuwe woonplek en gaan ons ook steeds beter thuis voelen in de 
Koorkerk. 
Ik zou de pen graag door willen geven aan Rien Balkenende. 

Reineke van Wouwe
Cor Crans

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van de maand december 2021 verschijnt omstreeks 28 november 2021. 
Kopij dient uiterlijk 19 november 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur 
Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


